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Bij Sint Jacob begrijpen
we dat één levensfase
niet uw hele verhaal
vertelt. En dat wij beter
voor u kunnen zorgen
als we u goed kennen.
Want uw leefwereld
vormt onze zorg.

Wij zien wieunubent. :
En wie u ooit was. 9 ]aCDb

% Hart voor zorg




Pastoraal team TFranciscusparochie i.c. ——

p/a Rijksstraatweg 28 2022 DA Haarlem
pastoraalteam@parochiefranciscus.net

Pastoor FJ. Bunschoten Parochiesecretariaat: 023 - 583 57 85
tel: 06-41168 657 parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net
fijbunschoten@parochiefranciscus.net

Bezoekadres:

Frans Netscherlaan 12

2071 AZ Santpoort-Noord

Open: ma t/m vr: 9:30 - 12:00 uur

Het adres voor:
Kapelaan J.H.N. Elferink - reserveren van een ruimte
'Eel: 06 - ?14 17 369 . . - doorgeven verhuizing
jhnelferink@parochiefranciscus.net - opgeven misintentie; kosten € 11 op rek:
NL12 RABO 0107 1813 47 (Engelmundus) of:
NL62 RABO 0383 6790 44 (IJmuiden) of:
NL63 RABO 0145 8024 34 (Naaldkerk) of:
NL78 INGB 0000 0980 41 (Mariakerk) of:
Catechese docent Vincent Borgonjen NL 59 INGB 0000 2918 01 (Adelbertuskerk)
tel: 06 - 50434 719 Ook voor donaties
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

Eindredacteur Nieuwsbrief Franciscus Actueel:
Kopij, maximaal 150 woorden,

'\, aanleveren via:
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Tranciscus magazine

Contactblad van de Franciscus parochie i.o.

Verschijnt 8 keer per jaar.
Oplage: 3400 stuks.

Redactie:
Marjan Frielink, Lia Stet, Loes van Galen,
Marcia Neve.

Kopijadres:
fmredactie@parochiefranciscus.net

Parochiebestuur Franciscusparochiei.o.

Pastoor Floris Bunschoten: voorzitter

Volgend nummer Franciscus magazine:
Inleveren kopij voor: zaterdag 10 augustus 2024
Verspreidingsdatum: vanaf 28 augustus
Verschijningsperiode: 1 sept. tot 14 okt. 2024

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in
te korten of niet te plaatsen.

Wilt u dit blad niet (meer) ontvangen?
Geef het door aan het parochie secretariaat.

fibunschoten@parochiefranciscus.net

Henk van der Weide: vicevoorzitter en kerkmuziek
Carin Hassing: secretaris
Fred Letschert: penningmeester

hweide@parochiefranciscus.net
CHassing@parochiefranciscus.net

Wim Huiberts: gebouwen
Vacature: kinderen, jongeren en AVG .
et Bezoek onze website!
Vacature: communicatie , .
y g www.parochiefranciscus.net
John van den Berg: algemeen lid

Dirk Schoon:

rTwM Patty Duijn

Team Patty Duijn staat voor begeleiding van u en uw naasten
bij leven en bij afscheid. Samen staan wij voor een manier
van werken die gaat over maximale beleving in het natuurlijk
omgaan met de dood. Samen bedienen we families naar
tevredenheid omdat we goed zijn in precies dat te doen wat
nodig is. Onze kracht ligt in gespreksvoering bij terminale
situaties, afscheid van en met kinderen, wij zijn groots in
luisteren en het vertalen van wensen van jong en oud. Onze
kracht is dat wij focus op het leven houden en er zijn voor u.
Team Patty Duijn is een vertrouwde keus bij afscheid omdat
afscheid over het leven gaat.

financieel advies

natasja - evelyne - erica - lisette - charlotte - corien
anita - sabine - anneke - shirley - esther - patty

www.rouwdoula.nl

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482
info@pattyduijn.nl www.pattyduijn.nl




Van jullie pastoor

Toen ik een aantal jaar vlakbij de Zaan woonde,

een rivier met een diepe vaargeul, zag ik
dagelijks veel zwaarbeladen goederenschepen
af en aan varen. Tegenwoordig woon ik weer
aan het water. Bij goed weer varen veel boten
langs. Het zijn vooral rondvaartboten. De vaart
is minder diep dan de rivier. Hier geen
binnenvaart. De rondvaartboten houden vaak
even stil voor mijn huis. Ze krijgen van hun
schipper uitleg over de Bavokathedraal en
kunnen deze even bewonderen en
fotograferen. Vanaf het water kijk je toch
anders naar de wereld dan vanaf het vasteland.
Is het de schittering van het wateroppervlak?
Het lichte deinen? Het geklots van golven
tegen de beschoeiing? Los van de wal, even
geen stabiele grond onder de voeten? Er zijn
heel wat mensen die een bepaalde vrijheid
zeggen te ervaren juist op het water. Voet aan
boord zetten van een schip, of dit nu een
cruiseschip is, een veerboot naar een eiland, of
je zeilbootje waarmee je je naar open wateren
kunt begeven; de nautische mens kan niet
wachten het ruime sop te kiezen.

Veel mooie oude steden hebben hun eigen
rivier waaraan ze gebouwd zijn. Door Rome
stroomt de Tiber. Londen heeft de Theems.
Parijs is ondenkbaar zonder de Seine. Ons
eigen Haarlem is natuurlijk de Spaarnestad.
Soms mijmer ik over hoe ooit trekschuiten -dat
waren er heel wat op één dag- voortgetrokken
door een paard, de taak hadden passagiers te
vervoeren, in dit geval tussen Haarlem en
Leiden of andersom. Een druk heen-en-weer
beweeg, dat toch ook weer iets rustigs had.
Het was maar goed dat die door mensen-
handen gegraven vaarten en kanalen rechte
stukken waren.

Ons leven lijkt meer op de rivier dan op de
trekvaart of het kanaal. Zoals de rivier z'n
meanders, uiterwaarden, dieptes en ondieptes
kent, zo is ons leven geen recht traject, maar
zijn bochten, slingers, stroomversnellingen en
verwachte en onverwachte wendingen eigen
aan ons bestaan. Hoe meanderen wij op ons
doel toe?

Op jouw levensboot moet je af en toe zeebenen
hebben. Het kan tekeer gaan, je hebt
tegenwind. Zoals op het Meer van Galilea toen
Christus in de boot sliep. Vergaan zul je niet.
‘Geen kalme reis, wel een behouden aankomst;,
is die oude maar ware geloofsspreuk.

De apostelen zagen Hem aan de oever staan,
waar Hij wachtte en wenkte. Is Hij mijn
kompas? Is de Heilige Geest mijn Stuurman?
Vaar ik onder de vlag van Maria? En zijn de
zeilen die ik gehesen heb voorzien van het
teken van het heilig Kruis? Werp ik regelmatig
het anker van de hoop uit? En roei ik met de
riemen die God mij gegeven heeft?

Rivieren, vaarten en schepen... ze lieten mij
even met u nadenken over Hem vinden, hoe
rustig of wild het er ook aan toe kan gaan, Hem
de koers te laten bepalen om eenmaal in Zijn
veilige haven aan te meren. Maar voor die dag
aanbreekt: alle hens aan dek; alle zeilen bij...
We bevinden ons aan boord van het grote
Kerkschip en Heer, wij geven het roer gaarne U
in handen!

Lezer, waar u ook zult zijn -te land, ter zee of in
de lucht- dat u een goede, gezegende

zomertijd voor de boeg mag hebben.

Pastoor F.J. Bunschoten




Vanuit het pastoraal team

Stilte en gebed

Donderdag: 11 juli
19:00 uur
Locatie: Adelbertuskerk

Haarlem-Noord

We komen in stilte en gebed tot God.

Om 19:00 uur zal het Allerheiligste uitgesteld
worden en beginnen we met gezamenlijk
gebed en gezang onder begeleiding van gitaar.
Daarna zal er stilte zijn om bij de Heer te zijn.
Tijdens de stilte kan naar voren gekomen
worden om een kaarsje aan te steken of een
kaartje te pakken met een Bijbeltekst.

We verlaten in stilte de kerk.

Er is gelegenheid om het Sacrament van
Verzoening te ontvangen.

ledereen is van harte welkom.

Hospice bij Karmelietessen - Vogelenzang
(ingezonden door pastoor Floris)

In Vogelenzang is bij het klooster ‘Casa Carmeli;
waar de zusters Karmelietessen van het
Goddelijk Hart van Jezus (DCJ) wonen, een
gebouw met 18 appartementen.

Hiervan zijn vier appartementen ingericht voor
kortdurend verblijf en terminale zorg. Deze
appartementen bieden ruimte aan een gast
met eigen zit- slaapkamer en badkamer.

De liefdevolle zorg bij Casa Carmeli is
afgestemd op de wensen en behoeften van
onze gasten. Dit om ervoor te zorgen dat
iedereen zich echt thuis en welkom voelt.

Casa Carmeli is een thuis voor iedereen die
binnen korte tijd verwacht te overlijden. Ook is
het een huis voor mensen die tijdelijke zorg

nodig hebben, bijvoorbeeld na een
ziekenhuisopname of om de mantelzorger
even verlichting te bieden. ledereen is welkom
ongeacht religie of achtergrond.

Er zijn vrijwilligers aanwezig om te helpen als
dit gewenst is. Dit kan gaan om: helpen met de
verzorging, het huishouden, koken, zorgen
voor een huiselijke sfeer, een luisterend oor
bieden, een gesprekje voeren of het maken van
een wandeling door de tuin.

Voelt u zich wellicht geroepen hier toe?
Spreekt dit u aan? Of hebt u zelf zorg nodig?
Tijdelijk of langdurig? Kijkt u eens op de
website www.carmeldcj.nl of neem contact op
met Zr. Elvira Maria via tel: 023-2003534.




YVanuit het bestuur

Terwijl op het moment van schrijven het weer
nog allerminst doet vermoeden dat we vlak
voor de zomervakantie staan, zijn er vanuit het
bestuur de nodige zaken te melden.

Allereerst is daar de jaarlijkse
parochievergadering, deze zal worden
gehouden op donderdagavond 17 oktober om
20:00 uur in de Engelmunduskerk. Het bestuur
zal op deze avond een toelichting geven over
financién en andere belangrijke zaken, zoals
herbestemming gebouwen en de fusie.

Mocht u specifieke vragen hebben laat het mij
weten.

Heel veel tijd is er gaan zitten in het zoeken
naar een waardige plek voor de Fatimakapel
uit de voormalig H. Laurentiuskerk en later de
Pieterkerk. Uitgangspunt is steeds geweest, dat
deze een plek moest krijgen in Umuiden. Na
een langdurig traject is er nu overeenstemming
met de gemeente om een kapel te bouwen op
de begraafplaats Duinhof. We hopen dat de
bouw hiervan nu snel kan gaan beginnen.

De pastorie van de Engelmunduskerk in
Driehuis is de afgelopen periode verbouwd.
We zijn verheugd dat we inmiddels een groep
Oekraiense vluchtelingen welkom hebben
mogen heten op deze plek.

De strengere regels bij de banken zijn voor ons
al langere tijd een voortdurende zorg.

Het is duidelijk dat men bij de banken zelf ook
de grootst mogelijke moeite heeft om het
hoofd te bieden aan al deze nieuwe
regelgeving. Veel papierwerk moet door ons
worden aangeleverd en als men dan ook nog
eens deze kwijt raakt, kan het ineens gebeuren
dat er rekeningen geblokkeerd worden.
Recent is dit weer gebeurd met de Franciscus-
rekening. Dit kost onze organisatie niet alleen
veel tijd, maar dwarsboomt ook onze
werkzaamheden.

Als bestuur zijn wij erg blij u te kunnen melden
dat de heer Dirk Schoon, adviseur van het
bestuur voor financién en voor herbestemming
gebouwen, zal gaan toetreden tot het
parochiebestuur. Verheugd met deze
versterking heten wij Dirk van harte welkom!

Zo gaan we nu dan toch de zomerperiode in,
waarin we even wat gas terug kunnen nemen
al dan niet op een vakantiebestemming.

We wensen iedereen een mooie zomer!

Namens het parochiebestuur,
Henk van der Weide
Vice voorzitter




A |iva collecle 24 en 25 auguatus

Kraamkliniek zonder ambulance: “Wat als het misgaat?”

Voorkom onnodige baby- en moedersterfte in
afgelegen Zambia.

Op 24 en 25 augustus 2024 vindt de
MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken.
Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht
voor levensreddende geboortezorg in
afgelegen Zambia. Met regelmaat moeten
vrouwen hun baby hier langs de kant van de
weg ter wereld brengen. Met alle gevolgen van
dien. Een ambulance kan onnodige sterfte
voorkomen. Nieuw leven en de dood liggen
hier heel dicht bij elkaar.

Verloskundige Zelly voelt zich machteloos.
Haar kraamkliniek heeft namelijk geen vervoer.
Zonder ambulance kan zij in noodsituaties
niets doen. Vrouwen kunnen, als ze veel geluk
hebben, achterop een ossenkar naar het grote
ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn
ze aan hun lot overgelaten.

Het verschil tussen nieuw leven en de dood ligt
hier heel dicht bij elkaar.

Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA
daarom geld in voor een ambulance bij de
kliniek van Zelly. Zodat geen (nieuwe) levens
meer verloren hoeven te gaan.

Verloskundige Zelly

Helpt u verloskundige Zelly aan een
ambulance? Daarmee voorkomt u onnodige
baby- en moedersterfte.

Ga naar miva.nl/collecte en doneer.

www.uitvaartuitendaal.nl

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring,
persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

023-5324486



In gesprek met....

In deze rubriek spreken we steeds met een parochiaan.

Deze keer met Rinus van den Nouwland.
Rinus is 76 jaar, woont in Haarlem-Noord en
kerkt in de Adelbertuskerk. Hijis al 12 1/2 jaar
werkzaam als vrijwilliger bij Hospice Haarlem.

T

anneer heb je voor het laatst gelachen?
Ik lach heel veel gelukkig. Om mijn vrouw,
dochters, kleinkinderen, tv. Ik vind het heerlijk
om te lachen. Veel dingen zie ik humoristisch in.
Humor ontspant en geeft lucht in zwaardere
momenten van het leven.

Wat betekent geloven voor je?

Ik weet niet eens of ik echt geloof. Ik kan niet
geloven op de manier waarop mijn ouders dat
deden. Voor mezelf heb ik het begrijpbaar
gemaakt en uitgefilterd: ik zie ni God als een
wereldbol, vol elementen; dan denk ik aan
liefde, verbinding, begrip, vergeving, natuur,
hoop, vertrouwen. God is altijd om je heen,
maar steeds in een ander element.

Het paradijs of de hel gebeurt ook hier op aarde.
Ik houd het voor mezelf zo simpel mogelijk om
het geloof zo makkelijk mogelijk bij me binnen
te laten komen.

Wie of wat inspireert jou?

Mensen die liefdevol en onbaatzuchtig in het
leven staan; voor mij zijn dat de allerrijkste
mensen. Zoals Majoor Bosshardt en

Moeder Teresa. Ik word door heel veel mensen
in mijn omgeving geinspireerd.

Waar haal je je kracht vandaan op moeilijke
momenten?

Als er iets op mijn pad komt waar ik niet blij mee
ben, dan denk ik vaak aan mensen in
oorlogsgebieden die onder erbarmelijke

omstandigheden doorgaan. Maar ik besef ook
dat pijn en verdriet soms tijdelijk zijn; ook ik ben
hier maar tijdelijk.

Welk verhaal uit de bijbel spreekt jou aan?

Het verhaal van de landheer die op reis ging en
zijn dienaren talenten gaf. Mijn conclusie is:

ik denk dat iedereen wel talenten heeft, allemaal
verschillend. Ik denk dat je meer blijdschap in
het leven ervaart als je je talenten gebruikt.

Het ene talent heeft net zoveel waarde als het
andere.

Voel je je verbonden met de
geloofsgemeenschap?

Jal Ik ken veel mede-parochianen. lk vind de
verbinding heel belangrijk voor de
geloofsgemeenschap, voor een grote groep
mensen. We kunnen niet zonder elkaar, al
denken we het soms wel. Ik heb heel veel
bewondering voor de vele vrijwilligers.
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Zingen bij een buurparochie

Zondag 2 juni jl hebben we, op uitnodiging van
Pastoor George, met ons koor Trinity gezongen
in de St. Bonifatiuskerk in Zaandam. Er werd op
deze Sacramentsdag een familieviering met
aansluitend een familiedag georganiseerd.

Omdat wij voor het eerst in deze kerk zouden
zingen, zijn Carin Hassing en ik een aantal
weken van tevoren er al naar toe geweest en
hebben samen met Tineke (vrijwilligster in de
parochie) en Frank (koster) besproken wanneer
we konden komen repeteren en op welke plek
het koor zou komen te staan tijdens de viering.
Normaal zingt hun koor "boven" bij het orgel,
maar dat kan ons koor niet in verband met de
electrische rolstoel van Hanneke.

Afgesproken werd om op vrijdag 31 mei onze
spullen te komen opbouwen en gelijk in de
kerk te repeteren. We hebben er een echt uitje
van gemaakt en zijn eerst pannenkoeken gaan
eten met Z'n allen. Daarna zijn we naar de kerk
gegaan en hebben we alle apparatuur (boxen,
mengpaneel, microfoons) opgesteld en kon de
repetitie beginnen. Elke kerk klinkt toch weer
anders en de apparatuur werkte niet gelijk
goed. Gelukkig is Henk behalve organist en
dirigent ook erg technisch en na wat
geéxperimenteer werkte alles goed en kon de
generale repetitie beginnen.

Zondagochtend waren we allemaal om 8:50 uur
present, inclusief Lodewijk die onze vaste
geluidsman Fulco verving, die taken had bij de
EHC viering in de Adelbertuskerk. Toen ook
onze invalpianist Robin samen met zijn zoontje
binnenkwam konden we starten met inzingen.
Dat liep niet helemaal vlekkeloos en Karin was
best zenuwachtig voor haar solo tijdens het

lied "I will carry you" dat wij speciaal als nieuw
lied hadden ingestudeerd voor pastoor George.

Om 10:00 uur begon de viering. De kerk zat flink
vol met ook heel veel jongeren en kleine
kinderen. Sepp, de vaste misdienaar in de
Adelbertuskerk, was ook met ons mee en
mocht samen met vier andere misdienaars en
twee accolieten dienen tijdens de viering.

De slechte generale leidde tot een goede
uitvoering: het 'gloria’ zongen we in canon, het
‘alleluia’ was mooi meerstemmig en onze
premiere van 'l will carry you, met de solo van
Karin, klonk heel mooi!

Na de viering hebben we een groepsfoto
gemaakt en zijn we door Tineke goed verzorgd
met koffie en taart. Het was een hele mooie
ervaring en mogelijk een begin van
uitwisseling van koren tussen de parochie in
Zaandam en onze parochie.

Els Collins - Boosman




In deze rubriek iedere keer een gerecht bij een feestdag of tekat uit de bijbel.

‘Deze keer: een Zevenkruidenmaal

BENODIGDHEDEN

400 gram kapucijners

350 gram verse geitenkaas
2 theelepels grof zeezout
2 theelepels basilicum

1 eetlepel tijm

1 eetlepel rozemarijn

2 theelepels marjolein

1 eetlepel citroenmelisse

ZEVENKRUIDENMAAL

Marineer de geitenkaas een nacht in de
koelkast in een marinade van olijfolie,
lavendelknoppen, honing en citroensap.

Maal basilicum, tijm, rozemarijn, marjolein,
citroenmelisse en sesamzaad en zout fijn. Kook
de jonge, verse kapucijners in 10 minuten gaar.
Was de sla en pluk ze in stukken. Meng de sla,
de hysop, kapucijnen en olijven. Schep het
mengsel op een bord. Snijd de geitenkaas in
vier plakken en leg ze boven op de salade.

MARIA HEMELVAART

2 eetlepels sesamzaad

1 kropsla

4 eetlepels hysop

100 gram zwarte olijven
Voor de marinade:

1 eetlepel lavendelknoppen
5 eetlepels olijfolie

2 eetlepels honing

1 eetlepel citroensap

15 augustus vieren wij Maria ten hemelopneming. Toen Maria op sterven lag werden de leerlingen
van Jezus gewaarschuwd. Een wolk overschaduwde hen en trok hen mee als vissen in een net naar
het huis van Johannes, waar Maria ingetrokken was na de dood van Jezus. Na het overlijden van
Maria en haar opname in de hemel bleef een bed vol kruidige geuren achter. Volgens de traditie
waren dat zeven balsemkruiden: lavendel, marjolein, hysop, citroenmelisse, basilicum, tijm en
rozemarijn. Thomas kwam pas in Jerusalem toen Maria al gestorven was. Door de geurende
kruiden bij haar sterfbed werd hij overtuigd van haar Hemelse terugkeer.

Bron: "Hemelse spijzen” uitgeverij Lannoo/ Ten Have. Foto: Isabel Rottiers
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\\U,/f/ Kerkplein
Hel jij de Kerkplein-app-al?

Het landelijk platform
voor actieve kerkmensen

| ’Google Play

I ‘ App St;nre

Jan Gijzenkade 75 23 .5371 3
J-5 375

2025 BC Haarlem Alweer 24 jaar dichtbij e ik

WWW.]UV Ll.n] Voor een betaalbare uitvaart.. 06 - 25 077 451

o Afscheid nemen is niet loslaten .
I m maar anders vasthouden I m
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Tk geloof wel dat er iels is ...

Bovenstaande zin komt vaak voorbij in
gesprekken die wij voeren met mensen die wel
over een zekere spirituele gevoeligheid
beschikken, maar daar nog niet goed invulling
aan kunnen geven. Soms is dit ook een teken
van een geestelijke worsteling. Een leuke
aanleiding om eens wat te filosoferen over ons
godsbeeld. Uitgangspunt daarbij is dat God
kenbaar is voor het menselijk verstand.

De katholieke (christelijke) theologie gaat uit
van een geleidelijke godsopenbaring doorheen
de geschiedenis. In het animisme werden
goddelijke krachten en invloeden toegeschre-
ven aan natuurverschijnselen zoals donder,
bliksem, regen en vuur. Maar ook planten en
dieren konden goddelijk bezield zijn.

In het polytheisme werden de goddelijke
krachten uiteengerafeld in gedifferentieerde
deelgebieden. Zo was er een God van de
vruchtbaarheid (Astarte), de weergod Bail en
Asjera, de moedergodin van Kanaan. De twaalf
goden van het Griekse Pantheon zijn goede
voorbeelden. De menselijke afhankelijkheid van

de elementen speelde hierin een belangrijke rol.

In het Jodendom zien wij de oudste openbaring
van het monotheisme: God maakt zich bekend
aan Abraham. De Duits/Zwitserse filosoof Karl
Jaspers (1883-1969) benoemde de periode van
900 tot ca. 200 voor Christus tot de zgn. Axiale
periode of spiltijd, een tijd waarin de meeste
monotheistische religies zijn ontstaan.

In het menselijk denken deden zich kennelijk
cruciale veranderingen voor waardoor het
godsbewustzijn zich kon vestigen binnen het
veld van de abstracte begrippen.

Wij kunnen het oude testament voor een
belangrijk deel zien als een worsteling van het
Joodse volk om zich los te maken van de
polytheistische goden, om zich te kunnen
toewijden aan de ene God die zich in de Thora
laat kennen als JHWH, het tetragrammaton.

Zo groot is het Joodse ontzag voor de naam van
God dat deze zelfs niet mag worden uitgespro-
ken. Bij het zien van de lettercombinatie in de
tekst prevelt men ‘de Heer’ Dus niet Jahwe of
Jehova. Zoals men bij het benaderen van de

Jos van Bellen werkt in het dagelijks leven
als docent biologie in het voortgezet
onderwijs, heeft theologie gestudeerd, gaat
voor in vieringen en woont in Santpoort.

koning ook niet zegt: ‘Hé Willy’ maar ‘majesteit’
De scheppingsformule in Genesis, waarin de
mens wordt gemaakt naar Gods beeld en
gelijkenis is een zeer verstrekkende motie over
ons wezen en ons bestaan. Jozef Ratzinger stelt:
‘God is niet in de materie maar in de relatie’ God
is persoon. Daarom stelt Ratzinger dat God een
naam heeft, dat Hij het vermogen heeft te
spreken, te luisteren en te antwoorden, met
andere woorden dat Hij in staat is een relatie
aan te gaan met zijn schepsels, met ons. Als een
christen de keuze maakt om in God te geloven
dan geeft hij te kennen te geloven in de Logos,
de gedachte, de vrijheid en de liefde die aan het
begin, maar ook aan het einde van alles staat.

In de menselijke persoon is aan het scheppende
denken een eigen zelfstandige zijnsvrijheid
geschonken. Niet vanuit een kosmische nood-
zaak, maar vanuit een weloverwogen keuze, die
echter ook een risico inhoudt. Met vrijheid is
immers ook een zekere onberekenbaarheid
verbonden. Dat is de keerzijde van de vrijheid
die wij hebben als zelfstandig persoon. De mens
kan zich weloverwogen afkeren van God. Gods
liefde richt zich op het individu. Immers, zo
lezen wij in het Johannes evangelie: ‘Alzo lief
heeft God de wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft! (Johannes 3:16)

Er is dus zeker veel meer dan ‘iets!

Jos van Bellen
13



Taizévieringen in de rldelbertuskerk

Uitnodiging tot verstilling en gebed

Sinds vele jaren worden in de Adelbertuskerk
maandelijks vieringen in de geest van Taizé
gehouden. De vieringen nodigen uit tot
verstilling en gebed en zijn geinspireerd op de
oecumenische broedergemeenschap van
Taizé, die in de 20e eeuw gesticht werd in het
gelijknamige plaatsje Taizé, in Bourgondi€ in
Frankrijk.

Anita, Carin en Romke zijn wisselend
voorganger en samen met Danielle bereiden
zij de vieringen voor. Gebed en stilte worden
afgewisseld met gezangen. Ook wordt een
dagtekst voorgelezen die wereldwijd in elke
Taizéviering gelijk is en is er gelegenheid tot
het aansteken van een kaarsje.

Leden van de koren De Cantorij en Trinity
zingen gezamenlijk de Taizégezangen die zich
kenmerken door veelvuldige herhalingen van
korte liederen. In verschillende talen worden
deze liederen gezongen, die prachtig onder-
steund worden door de muzikale begeleiding.
Onder leiding van dirigent Henk brengen deze
gezongen gebeden een meditatieve sfeer die
2o kenmerkend is voor de Taizéliederen.

De vieringen worden gehouden op de eerste
zaterdag van de maand, om 19:00 uur in de
Adelbertuskerk.

De kerk is sfeervol verlicht en draagt bij aan de
sereniteit van de viering

De eerstvolgende viering is op

zaterdag 7 september (in verband met de
zomervakantie vervallen de vieringen in juli en
augustus.)

U bent van harte uitgenodigd!

Actuele informatie over de data van de
Taizévieringen staat ook op de website:

www. parochiefranciscus.net

Petra Tollenaar

Michael achter de piano, Eveline en Karin spelen de dwarsfluit, Olaf de basgitaar en Vincent gitaar
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Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

H . Ad EI bertu S Rijksstraatweg 28 Haarlem-Noord

Zondag 7 juli

Donderdag 11 juli

Zondag 14 juli

Zondag 21 juli

Zondag 28 juli

Zondag 4 augustus

Zondag 11 augustus

Zondag 18 augustus

Zondag 25 augustus

Zondag 1 september

ELKE WOENSDAG

10:00 uur

19:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

10:00 uur

Eucharistieviering Cantorij

Pastoor Floris Bunschoten Kinderwoorddienst
Gebedsmoment

Pastoraal team

Eucharistieviering Trinity

Kapelaan Julius Elferink

Woord- en gebedsviering Schola Adelbertina
Anita Osinga + Janneke v. lJsselsteyn

Eucharistieviering
Kapelaan Julius Elferink

Cantorij

Eucharistieviering Schola Adelbertina

Pastoor Floris Bunschoten

Eucharistieviering Cantorij
Kapelaan Julius Elferink

Woord- en gebedsviering Cantorij
Anita Osinga + Carin Hassing
Eucharistieviering Cantorij

Kapelaan Teun Warnaar

Schola Adelbertina
Kinderwoorddienst

Eucharistieviering
Pastoor Floris Bunschoten

Eucharistieviering

Mariakerk Rijksstraatweg 355 Haarlem-Noord (vierend in de kapel in het parochiecentrum)
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OP VRIJDAG 19 juli en 2 augustus

OP VRIJDAG 26 juli en 16 + 23 augustus

10:00 uur Eucharistieviering

10:00 uur Woord- en gebedsviering



Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

St. Eng el mu ndu S Driehuizerkerkweg 113 Driehuis

Zondag 7 juli 10:30 uur Eucharistieviering
Kapelaan Julius Elferink

Zondag 14 juli 10:30 uur Eucharistieviering
Kapelaan Nars Beemster

Zondag 21 juli 10:30 uur Eucharistieviering Familieviering
Pastoraal team

Zondag 28 juli 10:30 uur Woord- en gebedsviering
Joisain Ninaber

Zondag 4 augustus 10:30 uur Eucharistieviering
Kapelaan Julius Elferink

Zondag 11 augustus 10:30 uur Eucharistieviering
Kapelaan Nars Beemster

Zondag 18 augustus 10:30 uur Eucharistieviering
Kapelaan Julius Elferink

Zondag 25 augustus 10:30 uur Woord- en gebedsviering
Jos van Bellen

Zondag 1 september 10:30 uur Eucharistieviering
Kapelaan Julius Elferink

ELKE VRIIDAG 10:00 uur Eucharistieviering

Naaldkerk rransnetscherlaan 12 Santpoort-Noord

Zondag 14 juli 10:30 uur Woord- en gebedsviering Naaldkoor
Werkgroep
Zondag 11 augustus 10:30 uur Eucharistieviering

Pastoor Floris Bunschoten

OP DONDERDAG 11 + 25 juli en 15+ 29 augustus 10:00 uur Eucharistieviering

Vierend in de Ichthusburcht

Parochiegemeenschap Umuiden  q oheistraat 37

Zondag 28 juli 10:00 uur Woord- en gebedsviering Familiekoor
Gerard Steentjes

Zondag 25 augustus 10:00 uur Eucharistieviering
Kapelaan Julius Elferink

OP DINSDAG 16 juli en 6 + 20 augustus 10:00 uur Eucharistieviering



FRANCISCUS MAGAZINNETJE

voor kinderen, jongeren en hun ouders

KINDERWOORDDIENST 7 juli
Adelbertuskerk 10:00 uur

Deze dag horen we het verhaal van Jezus die
met zijn leerlingen rondtrekt en in Nazaret
komt, waar hij is opgegroeid en lang gewoond
heeft. Als hij daar gaat vertellen over God en
mensen wil genezen, moeten de mensen in
Nazaret niets van hem hebben: ze kennen hem
als de zoon van een timmerman en ze willen
niet geloven in wat hij hen leert over God.
Zouden wij ook zo reageren? En wie is die Jezus
nou precies? Daar gaan we het bij de
kinderwoorddienst over hebben.

JONGERENGROEP FRANCISCUS FAMILIEVIERING & ONTMOETING

afsluiting seizoen Zondag 21 juli

Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis Engelmunduskerk 10:30 uur

Zondag: 7 juli

Tijd: 19:00 uur “Zij waren als schapen zonder herder”.

Leeftijd: 14-17 jaar Op elke derde zondag van de maand is er
familieviering. Behalve in augustus en als we op

Op zondag 7 juli sluiten we het de derde zondag een Hoogfeest vieren.

seizoen af met aanbidding en Kinderen, jongeren en ouders worden

BBQ in de parochietuin van de uitgenodigd om te helpen, zoals bij het

Engelmunduskerk. klaarmaken van de tafel en bij het

Voor info: Vincent Borgonjen: lezen/voorbereiden van de voorbeden.

06-504 34 719 of Na afloop is er de mogelijkheid om elkaar te

vjmborgonjen@parochiefranciscus.net ontmoeten.

KINDERWOORDDIENST 1 SEPTEMBER
Adelbertuskerk 10:00 uur

Jezus maakt zich weer eens boos op de mensen  met liefde zegt en doet, dan
diein de tempel werken en zegt tegen ze datje  ben je rein. En anders ben je

de regels moet volgen; niet omdat ze er altijd onrein. Wat Jezus nou precies
zijn geweest, maar je moet een regel volgen bedoelt met ‘rein’ en ‘onrein’?
vanuit je hart. Als je goed nadenkt en dingen Daarover gaat het bij de kinderwoorddienst.
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UITSTAPJEKICA 4

Kica 4 heeft eind mei een zeer geslaagd
uitstapje gemaakt naar Museumpark
Orientalis, dat ligt in het plaatsje Heilig
Landstichting bij Nijmegen.

Het museum laat je o.a. dingen zien
over het Jodendom, het Christendom
en de Islam. We maakten een reis langs
verschillende dorpen, waar we kennis
maakten met de culturen en het
ontstaan van deze drie monotheistische
godsdiensten. Museumpark Orientalis
is het oudste openluchtmuseum van
Nederland. Het bestaat al ruim 100 jaar.
ledereen had een boekje met uitleg en
vragen over wat we onderweg allemaal
tegenkwamen.

Bij de herders op de
stenen toren

Het was een leuke, leerzame en gezellige dag
met goed weer!
Het uitstapje naar dit museum is de traditionele

bekroning van vier jaar Kicaclub.
(Kica = KinderCatechese in Haarlem-Noord) /_]>

In het hoofdgebouw konden we een
vioermozaiek maken



'De levenskunst van afscheid nemen.’

» Team van vrouwen

» Passende oplossing voor ieder budget of persoonlijke wens
» Uitvaartspreekuur in eigen rouwhuiskamer

» Voorbespreking en kostenoverzicht mogelijk

« Uitvaartdeposito

Alice Loeters

persoonlijlee titvaartzorg

Van Lenneplaan 76
1985 AH Drichuis
025551 74 52
infe@aliceloeters.nl

www.aliceloeters.nl

ey N 7
uineveld/
ransport bv

l_..!iI\'.mrtaprt_'l-kuur in rouwhuiskamer
iedere 1e donderdag van de maand,
Naaldkerk Frans Netscherlaan 12 in
Santpoort-Noord.

Duineveld Transport B.V. Wagenmakerstraat 1991 JB Velserbroek T:+31(0)235378203

Slenders

=] =V [CIIN

Bouwbedrijf van Bruggen

wa Sse r ij ® Sto m e r ij www.vanbruggenbouwbedrijf.nl info@vanbruggenbouwbedijf.nl

Santpoort-Noord & Heemstede
www.slen.nl - 823 53 77 611

06-30706143

Haarlem & Velserbroek




erste Heilige Communie 2024

Zondag 2 juni ontvingen 15 kinderen voor het
eerst de Heilige Communie in de
Adelbertuskerk. In een mooie, feestelijke
viering. Het was namelijk die dag ook
Sacramentsdag.

Aan het begin van de viering werden de
communicanten toegezongen en werd hun

naam genoemd waarna zij hun eigen
doopkaars aanstaken aan de Paaskaars en op
een standaard zetten.
Alle kinderen hadden meerdere taken in de
viering: het voorlezen van een openings- en
slottekst, het lezen van een (zelfgemaakte)
voorbede, het klaarmaken van de altaartafel.
Gezamenlijk zongen ze het Geschenkenlied,
een lied dat hoort bij het Eerste Communie-
project. De andere liederen werden gezongen
door projectkoor "Er was eens...." o.l.v.
Chiel van Tok.
In zijn preek ging pastoor Floris in op de
lezingen van de viering: in de eerste lezing
ging het over brood dat uit de hemel valt
(manna) en het evangelie ging over het
Laatste Avondmaal. Ook legde pastoor Floris uit
wat Sacramentsdag is en hoe dat is ontstaan.
Op het hoogtepunt ontvingen de kinderen,
één voor één, ten overstaan van de hele
gemeenschap, hun Eerste Heilige Communie
van pastoor Floris.
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Adelbertuskerk

In Memoriam

Domien Bussing

* 8 oktober 1934

Domien Bussing groeide op in de Berkenstraat
in Haarlem. Doordat hij de derde in een rij van
12 kinderen was leerde hij al vroeg zijn handen
uit de mouwen te steken. lets wat hij nooit
verleerd is.

Op zijn twaalfde ging hij samen met een broer
naar het Klein Seminarie in Zeist waar hij naast
het geloof een ambachtelijke opleiding kreeg
in 0.a. houtbewerking. Zowel het geloof als het
ambachtelijk bezig zijn, zijn een belangrijke rol
in zijn leven blijven spelen. Hoewel hij de
ambitie had om in te treden, bleek hij niet
wereldwijs genoeg en werd hij de wijde wereld
in gestuurd en besliste het lot anders.

Na diensttijd begon mijn vader een loopbaan
bij Fokker; eerst als cockpitmonteur en na

38 dienstjaren afzwaaiend als productie-
begeleider. Tegelijkertijd leerde hij tijdens

+ 17 mei 2024

Ze trouwden in 1960 en kregen zes kinderen.
Ondanks zijn vele avondstudies stond hij altijd
klaar voor velen, zowel binnen zijn gezin,
familie als de kerk. In de kerk begon het met
even snel mee collecteren tijdens de mis, tot
aan jarenlang koster zijn en het actief met zijn
geloof bezig zijn in de bijbelstudie-avonden.
Hij heeft zich ook met veel vuur ingezet om
zoveel mogelijk interieur en voorwerpen uit de
Elisabeth en Barbarakerk en de Heilig Hartkerk
behouden te laten blijven toen deze de deuren
moesten sluiten.

Tussen al deze activiteiten door vond hij ruimte
voor zijn hobby's als klussen, het bewerken van
hout of metaal en kunstschilderen.

Vader Domien werd de laatste jaren minder
helder van geest en zijn gezondheid liet hem
meer in de steek en heeft daardoor in

dansles bij Schréder Rieteke kennen. De Blinkert gewoond. Zoon Vincent

De deurcollecte voor de Pinksteractie, op 19 mei jl., voor het werk van
missionarissen en missionair werkers, bracht op: € 220.
Hartelijk dank voor uw gaven!

R.K. BEGRAAFPLAATS St. BARBARA
Soendaplein 27-29, 2023 TT Haarlem

Om de dierbaren, die in de afgelopen tijd zijn
overleden en begraven, te gedenken is er elke
eerste donderdag van de maand een
Eucharistieviering in de kapel van de
begraafplaats.

Maar ook voor de mensen, die ons al eerder
hebben moeten verlaten, is er de nodige
aandacht.

De eerstvolgende viering is op
donderdag 1 augustus om 9:30 uur.
Voorganger is zoals gebruikelijk
pastor Van Oploo.

Na afloop is er bij een kopje koffie
gelegenheid om even met elkaar
te praten.

ledereen is harte welkom.
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In Memoriam

Henk Ziirlohe

* 31 december 1934

Op 25 mei jl. was de uitvaart van Henk Ziirlohe
in de Adelbertuskerk. Zijn broer Wim, priester,
was voorganger.

Henk begon als onderwijzer en werd al heel snel

“hoofd der school” in Beverwijk. Hij trouwde
met Netty Cobelens, kleuterleidster, die hij als
“de liefde van mijn leven” zag.

Henk en Netty kregen vier kinderen. Heel trots

en vooral dankbaar was Henk als zeer betrokken

vader en leuke fantasierijke opa.

Naast zijn drukke schoolbaan studeerde Henk
rechten. Mede dankzij die opleiding kon hij
Inspecteur van Onderwijs worden, met het
lastige Amsterdam als werkterrein. Deze functie
paste Henk als een handschoen: hij had
natuurlijk gezag, kon — behalve praten — ook
goed luisteren en hij durfde beslissingen te
nemen. Door die eigenschappen kwam hij ook
in de geschillencommissie van de school-

ONTMOETEN / KOFFIE DRINKEN
Grote vergaderzaal, Rijksstraatweg 28

Sinds het samengaan van de H. Hart,

de H.H. Elisabeth en Barbara en de H. Liduina,
is er op donderdagochtend tussen 10:00 en
11:30 uur een koffieochtend om elkaar even te
ontmoeten. ledereen is welkom om, onder het
genot van een gratis kopje koffie of thee met
wat lekkers erbij, even bij te praten.

Adelbertuskerk

Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem
Tel: 023-526 16 26

Locatieteam:

Kopij voor deze pagina's naar:
copyonderweg@adelbertusparochie.nl

www.adelbertusparochie.nl
LTAK@parochiefranciscus.net

17 mei 2024

inspectie, waar hij heel lang actief is gebleven.
Men wist hem te vinden om voorzitter te
worden van het parochiebestuur van de
Adelbertus: ook daar was Henk inspirerend en
duidelijk. Zo werd hij ook gevraagd om lid te
worden van de Diocesane Pastorale Raad en
voorzitter van de KBO. Henk maakte zich ook
verdienstelijk als uitvaartpastor.

En, samen met Netty, zong Henk in de Cantorij,
waar zijn vrolijkheid erg gewaardeerd werd.
Om zijn vele verdiensten voor de kerk werd hij
geridderd in de orde van St. Sylvester (feestdag
31 december, Henks geboortedag).

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Henk beleefde dat als geweldige werkelijkheid
in zijn gezin. Hij getuigde daarvan.
Indrukwekkend.

Wim Ziirlohe pr.

We doen dit in de grote vergaderzaal

van de Adelbertuskerk, bereikbaar via het
witte deurtje naast de
voormalige pastorie.
We hopen u daar op
korte termijn te
mogen ontvangen.

NL59 INGB 0000 2918 01 (kerkbijdragefonds)
NL 14 INGB 0000 0854 19 (algemeen)
NL 56 ABNA 0845 9615 78 (algemeen)

Robert Rieck,
Marjan van lJsselsteyn
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Mariakerk

HELPENDE HANDEN HELPEN

Giften bankrekening NL 82 INGB 0003 571248 t.n.v. stichting

Helpende Handen Helpen te Haarlem. Of in de brievenbus
Rijksstraatweg 357 M of in het handje. www.helpendehandenhelpen.net

Beste medehanden,

In gesprek met Dineke van der Bijl

Eind april hadden we een uitgebreid gesprek
met Dineke van der Bijl, zus van Ton Tromp over
het voortbestaan van het werk van Ton dat hij in
Papoea Nieuw Guinea heeft opgezet.

Vele duizenden euro"s zijn er vanuit onze
stichting dankzij al uw giften naar hem gegaan.
Zijn levenswerk is nog springlevend al kan Ton
dat helaas niet meer aanschouwen.

Dineke heeft de lange reis naar de binnenlanden
van Papua Barat (officiéle naam) zelf onderno-
men om daar met eigen ogen het fantastische
werk van Ton te zien. Zij werd vergezeld door
het bestuur van de Stichting Augustinianum
Sorong (kortweg SAS).

Eerst ging het bezoek naar Sorong, daar waar
Ton zijn pionierswerk 24 jaar geleden begon.

Na het bezoek daar, reisde Dineke c.s. naar
Manokwari, de plaats waar Ton de laatste jaren
de scepter zwaaide.

Dineke over ontvangst in Manokwari

“De ontvangst was voor mij een complete schok.

Bijna op de plaats van bestemming stond een
enorme menigte in traditionele Papua kledij.
Het zag er nogal intimiderend uit. De auto voor
ons mocht doorrijden maar wij moesten
stoppen en uitstappen. Oei, dachten

wij: Verkiezingen, witte mensen, dat kan nog
wat worden! Maar nadat we uitgestapt waren
werd er luid geroepen en gezongen. We werden
vorstelijk onthaald! Eerst werden we uitgeno-
digd om een Papua ritueel te ondergaan.

Met één voet in een heilige schaal gaan staan en
vervolgens de andere voet op de heilige Papua
grond. We kregen een hoofdtooi op en een
Papua tas omgehangen.

Prachtig geklede Papua kinderen met
leerkrachten en allen die geinteresseerd waren,
begeleidden ons dansend en zingend naar Tons
graf. De afstand was zeker 500 meter.

Bestuur diep onder de indruk

In het volgend Franciscus magazine meer over
het bezoek van Dineke aan Papua.

Het hoeft geen enkel betoog dat we diep onder
de indruk zijn. Hopelijk voor u een extra
stimulans om HHH te blijven steunen.

Wij blijven doorgaan zo lang als er giften
binnenkomen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Namens het HHH-team,

Jan Koehorst.




IN MEMORIAM

BOB STIJNMAN

¥ 20-07-1937

Tien weken geleden werd Bob geopereerd aan
een stenose in zijn rug, maar liep allerlei
ziekenhuisbacterién op die hem heel ziek
maakten. In Velserduin is hij op 26 mei
overleden, 82 jaar oud.

Bob werd geboren in Heerlen. Als baby werd hij
door zijn ouders afgestaan en kwam in een
kindertehuis terecht. Het echtpaar Stijnman
adopteerde hem en ze zorgden voor een
gelukkige jeugd.

Hij koos ervoor om als purser op een cruiseschip
te varen. Dat waren goede jaren. Hij werd
gelukkig als hij op zee was, het leek dan of hij
even kon ontsnappen uit de hectiek van het
dagelijks leven, maar ook of hij daar op zee de
butsen en deuken uit zijn vroegste jeugd achter
zich kon laten.

Na twee huwelijken met drie kinderen kwam hij
Gurie van Rijswijk tegen. Ze trouwden en
kregen samen een fijn leven waarin ze veel met
elkaar, zijn en haar kinderen en de

* 13-03-1929

Rita werd in Hillegom geboren als oudste van
drie kinderen. Ze kon goed leren maar verder
leren ging niet. Rita ging naar de naaischool
maar daar lagen niet haar talenten. In Hillegom
ontmoette ze haar grote liefde Ben, waarmee
ze 57 jaar getrouwd was. Daar werd ook hun
enige kind Els geboren. Begin jaren 60 vertok
het gezin naar Haarlem, waar ze de langste tijd
op de Muiderkring woonden. Rita en Ben
haalden elk hun rijbewijs en genoten samen
met Els van de vele autovakanties en dagjes uit.
Rita ging bridgen en was een trouwe gastdame
op het parochiecentrum en ze genoot van het
opgroeien van haar drie kleinkinderen.

Het overlijden van Ben liet een grote leegte

Kapel Mariakerk
Lingestraat 1

2025 RC Haarlem
Tel: 023-583 57 85

Kerkhofbeheerder R.K.Begraafplaats St. Bavo:
Leo van Tol tel: 06 - 101 50 163
Mariakerk is gesloten; kerkhof St. Bavo is en blijft open

T 26-05-2024

kleinkinderen deden.
Samen zetten ze zich in voor de opvang van
Poolse kinderen die voor een broodnodige
vakantie naar Nederland kwamen.

Bob voelde zich nauw verbonden met de
roomskatholieke kerk. Hij maakte onderdeel uit
van de financiéle commissie en hij zong in het
kerkkoor. Maar ook in de Dorpskerk was hij,
samen met Gurie te vinden.

Hij hield van gezelligheid, lekker eten en
drinken met elkaar, maar was ook graag op
zichzelf met een boek of stil uitkijkend over de
zee. Hij kon er voor de ander zijn met een
luisterend oor en met goed advies. Hij kon
zorgzaam zijn en lief, maar soms ook een beetje
bot en eigenzinnig.

In vertrouwen liet Bob het leven los en is hij
Thuis gekomen. Mogen allen die van hem
hielden troost vinden in de goede
herinneringen en in het geloof dat God hem
niet loslaat.

RITA KOOMEN VAN DEN BERG

1 03-06-2024

achter, maar Rita pakte de draad weer op. Toen
het zelfstandig wonen lastiger werd, verhuisde
Rita naar een mooie kamer in Huis ter Hagen.
Ze was daar heel tevreden over de verzorging
en dankbaar voor alle bezoek.

Het geloof gaf Rita kracht, ze was een trouwe
kerkgangster. Vandaar dat haar uitvaart
plaatsvond in de Engelmunduskerk. Op het
kerkhof naast de Mariakerk is ze verenigd met
haar man. De cirkel is rond.

Dat de weg die je gegaan bent Rita, de weg
naar huis is, waar je met vreugde wordt
ontvangen. Dat alles wat je geloofd hebt, nu in
vervulling is gegaan.

Moge Rita verblijven in God's vrede.

NL78 INGB 0000 0980 41
t.n.v. RK Parochiegemeenschap Schoten

Locatieteam:
Rob Vooges
Wim Huiberts




. Engelmunduskerk

EUCHARISTISCH CONGRES 1924

In juli dit jaar is het 100 jaar geleden dat in
Amsterdam het, enige in Nederland gehouden,
Eucharistisch Congres werd georganiseerd.
Naast een aantal kleinere vergaderingen werd de
grote slotviering gehouden in het stadion van
Amsterdam. Dit was de voorloper van het latere
Olympische stadion. Het Congres wordt
gehouden sinds 1866. De laatste keer was in
Budapest 2021. Doel is het vergroten van de
aandacht voor de Eucharistie en de aanbidding
van het Heilig Sacrament: Christus tegenwoordig
in Brood en Wijn. Vertegenwoordigers uit de hele
katholieke wereld kwamen naar onze hoofdstad,
waaronder de door de Paus aangewezen
legaten, dat zijn geestelijken die hem moesten
vertegenwoordigen. In onze parochie is een
vaandel bewaard gebleven ter herinnering aan
dat congres. Bovendien is er een serie
ansichtkaarten die de hoogtepunten hebben
vastgelegd. Het meest interessant is de kaart met
de ontvangst van de pauselijk legaat, die per
boot aankwam in lJmuiden. De menigte op de
kade, waaronder vele kinderen, zijn onze oma’s
en opa’s. Een hele happening in een tijd zonder
televisie.

HERINNERING AR
EUCHARISTISCH co'?qgf[&s-

MARIA EN LOURDES TENTOONSTELLING

Een enorm geslaagde en veelzijdige
tentoonstelling. Vele leuke reacties!

Mooie ontmoetingen en boeiende gesprekken.
Bijzondere giften in de vorm van Maria- of
Lourdesvoorwerpen. Bijna 300 mensen hebben
met volle teugen genoten!

BOEKEN- EN SNUFFELMARKT ENGELMUNDUSKERK

Boeken, CD’s, glaswerk etc. U kunt het allemaal brengen.

Inzamelen: elke 1e zaterdag van de maand van 9:30 tot 11:30 uur.
Plaats: rechts naast de kerk. Wilt u meer weten, bel 0255-511091




IN MEMORIAM

TON NOLET

*20-1-1937 125-4-2024
Met vele naasten namen we afscheid van Ton, Ton heeft met het koor verschillende mooie
dierbare man van Gerda, lieve en zorgzame herinneringen gemaakt, zoals de rondleiding in
vader van Jacqueline, Suzanne en Ton, de jeneverstokerij met een proeverij.
grappige en trotse opa van Sebastian, llja, De laatste proeverij werd echter voor hem
Emma, Krijn en Alex en betrokken bijna geregeld, door zijn eigen gezin. Geheel in de
overgrootvader. stijl van deze liefdevolle familieman.
Hij is vele jaren lid geweest van het Liturgisch Vlak voor zijn sterven kwam de jeneverfles te
Koor in Driehuis waar hij al die jaren zijn voorschijn en heeft iedereen een toost
baspartij meezong. Muziek speelde altijd een uitgebracht op het leven van Ton.
rol in zijn leven. Eigenlijk had hij dirigent willen Hij was toen niet meer aanspreekbaar,
worden. Tijdens het afscheid klonk het dus we weten niet of hij eriets van heeft
"Transeamus". meegekregen, maar het leek dat het hem wel
We hebben hem gekend als een rustige, de rust heeft gegeven om zijn gezin, familie en
beheerste man, die niet snel de boventoon vrienden los te laten.
voerde, maar door zijn goed verzorgde, statige Herinneringen die een heel leven op hun
aanwezigheid een imposante verschijning was, netvlies zullen blijven staan.
die hij ook heel zijn carriére moet zijn geweest. Bedankt Ton voor wie je was. Rust in vrede.

UITNODIGING VRIJWILLIGERS ONDER DE INDRUK

Ook dit jaar willen we alle vrijwilligers bedanken  Tijdens de viering van het Marialof verkende
voor al hun werk groot en klein voor onze kleine Esther de hele kerk. Ze zwaaide naar
parochie gemeenschap. pastoor Floris, die terug zwaaide. En na de
Dat doen we op zaterdag 31 augustus van viering kwam ze het orgel bewonderen.
14:30 uur tot 17:00 uur. Organiste Elena deed

Noteert u het vast in uw agenda? gelijk het orgel weer aan.

Later volgt een persoonlijke uitnodiging. Ze speelde erop, waarop

Locatieteam: Ton Joosten, Anja Zwanenburg, Esther naar de pijpen

Peter Starreveld, Loes van Galen wees en zei: "Daar komt
- ; » het geluid uit!".

Daarna mocht ze zelf

spelen onder toeziend

oog van zusje Maradie

onlangs in deze kerk

gedoopt werd en mama

Linda.

Een prachtig plaatje!

Engelmunduskerk www.engelmunduskerkdriehuis.nl Locatieteam:
Driehuizerkerkweg 113 Verhuur parochiezaal: 06-537 27 554 Loes van Galen
1985 HB Driehuis Bezoekgroep: 0255-537225 Ton Joosten

Anja Zwanenburg
NL 12 RABO 0107 1813 47 voor gezinsbijdragen Peter Starreveld
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Naaldkerk

Vera van Hamburg heeft op vrijdag 26 april jl.
een koninklijke onderscheiding ontvangen van
Burgemeester Frank Dales op het stadhuis.
Zoals vele anderen die haar zijn voorgegaan,
werd ze verrast met een ontvangst op het
stadhuis waar Nies Stolp van Scouting

St. Radboud ook aanwezig was.

Vera en Niels kennen elkaar vanuit het dorp
Santpoort en zijn actief in dezelfde vrijwilligers-
organisaties in Santpoort Noord. Vera is al meer
dan 25 jaar actief in onze parochie; eerst als
medewerkster parochiecentrum van de
Naaldkerk en tevens bestuurslid. Daarna op het
parochiesecretariaat Franciscus in de
Naaldkerk. Door haar inzet is er een goed
overzicht van documentatie van de Naaldkerk.
Zij verzorgt al vele jaren het "kindje wiegen"
oftewel levende kerststal op Eerste Kerstdag in
de Naaldkerk, tevens is zij contactpersoon van
de werkgroep uitvaarttelefoon Franciscus
Parochie. (Naaldkerk)

Zij is contactpersoon vanuit de Naaldkerk naar
St Radboud toe en tevens vertrouwens-

persoon met Jose van Waard - Rustemeijer voor
St. Radboud. Samen met Ans Captijn bezoekt
zij al vele jaren de vakantieweken van de
Radboud. Ook de Harddraverijvereniging
Santpaoort heeft Vera voorgedragen omdat zij
zich vanaf 1987 elke jaar inzet als EHBO-
vrijwilliger. U heeft Vera gezien als EHBO-er bij
tal van festiviteiten in Velsen.

Vera heeft ook jarenlang fietsles gegeven aan
migrantenvrouwen in sporthal Zeewijk,
verkeerslessen en leren fietsen in Zee- en
Duinwijk.

Niels Stolp is zeer actief in de St. Radboud, maar
wij kunnen altijd een beroep doen op zijn
deskundigheid en ervaring voor de website

van de Naaldkerk .

Namens de parochianen bedanken wij Vera en
Niels voor hun jarenlange inzet in onze
gemeenschap Santpoort en feliciteren hen met
de Koninklijke Onderscheiding.
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IN DE OLVAB/NAALDKERK

Eerste en derde donderdag om 10:00 uur:
samenkomst/bezinning o.Lv. Engelbert en/of
Ria. Daarna drinken we koffie.

Elke derde zondag van de maand om 10:30 uur:
meditatieve bijeenkomst in de parochiezaal
o.l.v. Jose, Jeanette, Cilia

Zie voor afwijkingen rooster op pagina 17!

HOFSTEDE VELSERBROEK

Woord- en gebedsviering in de Hofstede:
Elke eerste zondag van de maand

om 10:00 uur o.l.v. Jose en Barbara

N.B. in jull en augustus is er géén viering!

KRAAM TIJDENS DORPSFEEST

Woensdag 31 juli a.s. wordt er tijdens het
Dorpsfeest Santpoort weer hard gelopen (“7 van
Santpoort”) en hard gefietst rondom de
Naaldkerk. Tijdens dit festijn wordt een kraam
opgesteld voor de Naaldkerk waar u heerlijke
koffie/thee, taart, cake en broodjes ham/kaas en
haring kunt kopen. U bent van harte
uitgenodigd om langs te komen.

ALVAST NOTEREN IN UW AGENDA:

—

12 en 13 oktober 2024:
PINKENWEEKEND

in en rondom de Naaldkerk.

Naaldkerk

Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
Tel: 023-537 87 31
maandag t/m vrijdag van 9:30 - 12:00 uur

www.olvab.nl

Kopij voor deze pagina's naar: heetvandenaald@olvab.nl

naaldkerk@parochiefranciscus.net

Locatieteam:

In memoriam

Zuster Jeanne Bullinga
*1 augustus 1926 114 april 2024

Wij ontvingen het bericht van haar overlijden in
het klooster in Tilburg.

Zuster Jeanne werd geboren in Sappemeer en
kreeg bij haar doop de namen Aloysia Gezina
Johanna. Met haar ouders verhuisde zij naar de
Brederoodseweg in Santpoort. Daar leerde zij
de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart kennen. Op 20 februari 1947 deed
zij haar intrede in deze congregatie, waar zij op
25 augustus 1948 haar geloften aflegde.

Als onderwijzeres werkte ze 43 jaar lang in de
missie van Irian Jaya in Merauke, waar zij een
opleiding voor dorpsonderwijzers begon, een
noviciaat voor haar congregatie opende en
meewerkte aan een bureau voor de catechese
in het Bisdom. Vele jaren samen met
Monseigneur Jaap Duivenvoorde afkomstig uit
Beverwijk.

Zuster Jeanne schreef over Indonesié : “Dat is
het land dat ik liefheb en waar ik voor leef”.
Dagelijks bad zij voor haar missiegebied:
“Mogen velen worden toegerust om zich met
hart en ziel in te zetten voor de missionaire
Kerk ieder volgens eigen roeping en charisma’s.
Schenk ons daarbij voortdurend uw heilige
Geest de bezieler van alle evangelisatie. Maria
Moeder van de Kerk, bid voor ons".

Vanuit Santpoort heeft de werkgroep Samiko
haar vele jaren kunnen ondersteunen en waren
er contacten met haar, ook de laatste jaren in
Tilburg. Een lang en indrukwekkend leven is nu
afgesloten.

Jeanne vrede voor jou. We gedenken je met
respect en met grote eerbied.

NL 50 INGB 0000 2675 19
NL 63 RABO 0145 8024 34
t.n.v. RK Parochie Santpoort

Nanda Ramakers

Han Schoen

Ria Kruisman
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Parochiegemeenschap IJmuiden

vierend in de Ichthusburcht

Oecumenisch koffie drinken

Hierover werd in het tweede nummer van het
Franciscus magazine in 2016 geschreven:
"Steeds meer mensen waarderen de koffie die
in verschillende kerken wordt geschonken. Het
is ook leuk om de binnenkant van een andere
kerk, waar u misschien vlakbij woont, eens te
bekijken". Deze koffieachtenden waren
opgestart in 2015. Elke derde donderdag van
de maand was de koffie bruin in een andere
kerk.

Bij het artikel in ons blad introduceerden wij het

poppetje dat welkom wordt geheten met een
open deur.

De deelnemende kerken waren:

- Engelmunduskerk Velsen-Zuid

- Nieuwe Kerk

- Ichthuskerk

- Engelmunduskerk Driehuis

- Apostolische gemeenschap

- Pieterkerk

- Petrakerk

- OK Engelmunduskerk

Vanaf april 2020, toen de Corona pandemie
uitbrak, werd er niet meer gezamenlijk koffie
gedronken.

Pas in het Franciscus magazine van begin 2022
werd weer melding gemaakt van het
oecumenisch koffie drinken. Inmiddels is het
gestopt. Ik heb alle Franciscus magazines erop
nageslagen maar kan niet vinden wanneer en
waarom het gestopt is.

Sinds begin 2022 heeft de parochiegemeen-
schap IUmuiden onderdak gevonden in de
Ichthusburcht voor de vieringen.

Na elke viering wordt hier koffie gedronken.
De burcht wordt een keer per maand ook
gebruikt door de kerkgangers van de
Ichthuskerk voor een bakkie troost.

Na verloop van tijd werd het idee geboren om
gezamenlijk koffie te gaan drinken.

De eerste gelegenheid lukte het niet maar

26 mei jl. was de herkansing. Na een druk-
bezochte viering werden de tafels en stoelen
in stelling gebracht om alle kerkgangers van de
beide kerken plaats te bieden. Er ontstonden
geanimeerde gesprekken en hernieuwde en
nieuwe kennismakingen.

Na afloop was iedereen het er over eens; dit
smaakte naar meer.

Het gezamenlijke koffiedrinken met de
Ichthuskerk en parochie gemeenschap
IJmuiden is zeker voor herhaling vatbaar!

Lia Stet




IN MEMORIAM

Zuster Antonella
Johanna Christina Wilhelmina Bouman
*31-03-1934 1+ 11-05-2024

Zuster Antonella is gestorven in de meimaand,
Mariamaand. Maria was haar voorspraak, haar
oriéntatiepunt ook, haar heilige moeder.

Zuster Antonella werd geboren in een gezin van
negen kinderen in de Lijnden, gemeente
Haarlemmermeer. Zij was, na twee broers, het
oudste meisje. Het was een fijn gezin, dat
verdriet had om een jong gestorven broertje en
niet veel later ontviel het gezin nog een zoon.
Maar ze moesten en gingen verder. Niet
jammeren. En dat werd ook wel de houding van
Zr. Antonella: stoer verder gaan.

Een tante van haar was bij de zusters van de
Voorzienigheid en deze zou graag zien dat zij bij
hen zou intreden. Maar ze vond die tante niet
leuk en daarom koos ze voor de zusters van de
Mariastichting. Die had ze leren kennen in de
tijd dat ze daar de fijne keuken leerde. Ze vond
het er wel een beetje vroom, maar bovenal heel
mooi: al die zusters in habijt die in rijen de kapel
binnenkwamen. Daar ontdekte ze haar roeping:
ik wil intreden. Veel praten deden ze niet bij
haar thuis en toen zij haar ouders vertelde dat
zij naar het klooster wilde, schrokken haar
ouders wel maar haar vader zei: “Ga maar, je
komt toch weer terug.” Maar dat gebeurde niet,
haar keuze werd een keuze voor het leven.

Op 15 oktober 1952 is zij ingetreden in de
congregatie en op 19 mei 1958 legde zij haar
eeuwige geloften af. Na haar noviciaat werd zij
benoemd in het Antonius ziekenhuis te
IJmuiden waar zij de opleiding tot verpleegster
volgde en de kraamaantekening behaalde.

Hier en in het latere Zeewegziekenhuis werkte
zij vele jaren in de polikliniek en op de spoed-
eisende hulp tot haar pensionering.

In de tijd van kerkvernieuwing, in 1971, werd
zuster Antonella, samen met zuster Mauritia,

Ichthusburcht
Fahrenheitstraat 37
1973 R) Umuiden

door de paters Kapucijnen gevraagd toe te
treden tot hun religieuze leefgemeenschap op
de pastorie. Van daar uit namen zij, naast hun
werk in het ziekenhuis, deel aan het pastorale
werk in de parochie. Dit waren mooie jaren.
Door haar activiteiten in het parochiewerk kwam
zuster Antonella in aanraking met de terminale
zorg bij mensen thuis en in het “bijna thuis huis”
in Umuiden wat later Hospice “de Heideberg” in
Santpoort zou worden. Ruim 10 jaar heeft zij als
vrijwilligster met zorg en liefde stervenden
bijgestaan in hun laatste dagen. Dit gaf haar
veel voldoening en zij zette dit mooie werk
voort ook na haar pensionering. En alsof haar
dag van elastiek was, deed ze daarnaast
huishoudelijk werk in de pastorie en was ze
koster in de parochiekerk.

In 2005 werd ze door haar overste uitgenodigd
om in het gebouw San Damiano in klooster
Alverna te komen wonen. Koppig als Antonella
kon zijn, wilde ze dit eerst niet. Tot ze moest
erkennen dat meer zorg toch wel goed voor
haar zou zijn. Dat ze hier de taak van koster in
de kapel op zich zou kunnen nemen, verzachtte
de verhuizing.

De kapel werd haar heel dierbaar. Het was haar
thuis. Zuster Antonella mocht er graag zitten
om te praten met de Heer. Geen grote mooie
woorden. Gewoon hoe het leven is, aards en
menselijk. Je wist bij haar waar je aan toe was.
Dank je wel, lieve zuster Antonella, je hebt ons
leven verrijkt. We wensen je de Vrede van God,
in eeuwigheid.

Els de Leeuw
Marcia Neve
Jan Mulders

locatieteam:

Parochiesecretariaat tel: 023-583 57 85 of het locatieteam 06-234 70 580
NL 62 RABO 0383 6790 44
t.n.v. parochiegemeenschap lUmuiden




ik steeds meer
in de haast

Ongehaast proef ik meer
meer dan in een snelle hap

Ongehaast leef ik steeds meer
meer nudan morgen

Ongehaast ontvang ik steeds meer
meer dan wat ik geef

Ongehaast open ik mij meer
meer dan toen ik alles plande

Ongehaast komen de dingen |
langzaam in een ander licht te staan.

‘



