
Gebed voor een stervende 
 
Vertrek o, ziel, uit deze wereld van pijn en smart. 
 
In de Naam van Hem die wij Vader mogen noemen, 
die levende liefde is en die u geschapen heeft 
In de Naam van het mens geworden Woord, 
die voor u geleden heeft en gestorven is en die u 
de hoop op de verrijzenis en het eeuwig leven heeft nagelaten. 
In de Naam van de Geest die de liefde tussen Vader en Zoon 
zichtbaar maakt en die u in de sacramenten gegeven is. 
 
Reis naar de berg Sion en neem uw intrek in het hemelse Jeruzalem, 
de stad van de levende eeuwige God. 
Moge de menigte van engelen en heiligen u tegemoet komen en u  
geleiden naar het paradijs. 
Moge u, waardig bevonden worden om de beloften van Christus in 
ontvangst te nemen en uw intrek te nemen in de eeuwige heerlijkheid. 
 
Want de Heer voert u naar groene weiden, 
daar zal het u aan niets ontbreken. 
Daar kunt u uitrusten en uw ziel laven aan het water uit zijn rechterzijde. 
Al moet u door een donker ravijn, 
U heeft niets te vrezen. 
Want de Heer staat naast u 
om u te beschermen. 


